Open Doors Wateringen

Bij aanvallen op dorpen in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo zijn afgelopen
periode zeker tachtig christenen vermoord. Achter de reeks aanslagen zit de radicaal islamitische
rebellengroep ADF, zeggen lokale leiders.

De golf van aanslagen tussen 4 en 7 juni kostte ten minste tachtig christenen in de provincie Noord-
Kivu het leven, meldden plaatselijke kerkleiders aan Open Doors. De bloedigste aanval vond
afgelopen vrijdag plaats bij de stad Beni, waarbij ADF-militanten ruim vijftig christenen doodden met
machetes en geweren. De lichamen van veel slachtoffers lagen in huizen die daarna in brand werden
gestoken.

Dorpsfeest

De aanslagen begonnen vorige week dinsdag toen gewapende militanten het dorp Masau
binnenvielen. Zestien christelijke inwoners kwamen daarbij om het leven en acht huizen gingen in
vlammen op. Verschillende inwoners worden nog vermist.

Een dag later overvielen ADF-strijders Makodu in de ochtend, waar juist een dorpsfeest aan de gang
was. Enkele inwoners werden doodgeschoten, en wie probeerde te vluchten eveneens. Een lokale
predikant zei dat dertien christenen zijn vermoord. Ook donderdag was het raak, bij het dorp
Masuku. Onder de doden daar was dominee Kitsa en zijn gezin.

Een kerkleider in Mangina vertelde lokale contacten van Open Doors dat er een algemene sfeer van
angst heerste na deze zoveelste aanval. “We hebben begrepen dat de ADF iedereen tot moslim wil
bekeren. Ons rest niets anders dan gebed. Dit is een zeer zware vervolging. We vragen alle christenen
om voor ons te blijven bidden”, liet dominee Kambale Aristote weten.

Ontvoering

Intussen groeit de bezorgdheid over het lot van een ontvoerd predikantsechtpaar in het dorp Lolwa.
Op 15 mei jl. werden dominee Claude Paluku en zijn vrouw Esther ontvoerd, naar aangenomen wordt
door ADF-rebellen. Sinds die tijd zijn ze spoorloos en omdat er geen losgeld is geéist, neemt de vrees
toe dat het stel is vermoord. De plaatselijke kerk en familieleden van het echtpaar hebben de hoop
nog niet opgegeven dat ze nog in leven zijn en roepen op tot gebed. Het vermiste predikantspaar
heeft negen kinderen.

Wilt u voor deze predikant met zijn gezin en andere vervolgde christenen bidden, kom dan op
dinsdag 29 oktober a.s. om 9.30 uur naar de voorzaal van de Pleinkerk.

ledereen is van harte welkom!
Namens de werkgroep,

Marion van der Plaat



